Protestantse Gemeente ‘De Achthoek’ wil een levende, open,
gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn,
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Giften en periodieke giften

Uw gezamenlijke bijdragenaan Kerkbalans en andere ANBI-instellingen
zijn pas aftrekbaar vanaf 1% van het verzamelinkomen. Bij een
periodieke gift geldt die drempel niet. Als u een deel van dit voordeel
toevoegt aan uw kerkelijke gift hebben we hier beiden voordeel van.
Op onze website https://de8hoek.nl/periodieke-giften vindt u meer
informatie. Ook kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Johan Slappendel T:033-277 2400
De Maatjeshof 11, Scherpenzeel E: bijdragen@de8hoek.nl

IBAN: NL10 ABNA 0447 1008 31
t.n.v. Protestantse Gemeente 'De Achthoek' te Scherpenzeel
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Actie Kerkbalans vraagt om solidariteit
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Het thema ‘armoede in Nederland’ komt de laatste tijd veel in het
nieuws. Hierbij gaat het volgens diverse bronnen om meer dan 800.000
mensen, volwassenen en kinderen. Gelukkig is armoede voor velen
van ons een begrip wat we niet in de praktijk kennen. Het effect van
armoede en daarmee moeilijk rond kunnen komen, gaat natuurlijk
veel verder dan ‘een lege maag’. Het heeft 0.a. ook zijn weerslag op het
sociale leven.

Nu is natuurlijk de vraag: wat heeft dat te maken met de Actie
Kerkbalans? In eerste instantie lijkt het dat er geen verband is, echter
wanneer je bijvoorbeeld moet kiezen tussen goede maaltijden voor je
kinderen of een bijdrage aan de kerk, dan laat de keus zich raden.

Aan de andere kant heeft onze kerk ook middelen nodig om haar
essentiéle rol bij het 'erbij horen' en 'het geestelijk welzijn' te blijven
vervullen, ook voor hen die minder financiéle draagkracht hebben.
Daarnaast neemt het aantal leden van onze kerk af, hetgeen ook een
landelijk beeld is.

Dat is de reden dat ik vanuit solidariteit voor hen die niet in staat zijn
om bij te dragen aan de Actie Kerkbalans deze actie van harte bij u
aanbeveel.

In de kerk kun je elke week even
pauze nemen. Uitstijgen boven
de drukte van de dag. Tijd vinden
om te bidden voor alles wat je
bezighoudt. Aangeraakt worden £
Samen  4oor God en je geloof met anderen

Sjoerd de Vries
voorzitter Kerkenraad
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Al ongeveer 2000 jaar is de kerk een belangrijke plek voor ons
als gelovigen. Hoewel we jaarlijks inboeten op ons ledental is dat
gelukkig niet te merken aan het enthousiasme en de initiatieven in
De Achthoek. Als we naar de landelijke cijfers kijken, dan doen wij
het zeker niet slecht. Laten we dat vasthouden.

Ook in 2024 staan mooie initiatieven op de agenda. We zijn blij met
ds. Loes Kraan als ambulant predikant en binnenkort verwelkomen
we ds. Lyonne Verschoor. Mooie vooruitzichten! Aandacht voor
het pastoraat blijft noodzakelijk, evenals voor nieuwe vormen van
ontmoeten om iedereen te blijven betrekken bij onze Achthoek.

We zijn een gastvrije gemeente en willen uitnodigend zijn voor
jong en oud, ook voor hen die God nog niet kennen. Helaas nemen
ook de kosten voor beheer en energie toe. Kerk-zijn kost geld. Wilt
u ook graag dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang
voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Ook dit
jaar vraag ik u goed na te denken over de hoogte van uw gift.

Geef aan uw kerk wat u kunt missen. Zo behouden we samen
wat waardevol is. We zien uw ingevulde antwoordformulier met
vertrouwen tegemoet.

Kerk zijn we samen. We kijken
om naar elkaar en zorgen voor
elkaar. Even die bemoedigende
schouderklop, dat luisterende oor
en een helpende hand wanneer dat =@ €
nodig is. Dat is het kloppende hart ~_Henk Hazeleger
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